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VANUIT HET ATELIER VAN

ASTRID VLASMAN

nspiratiebronnen

Kijkend door het raam zie je een zolderka-
mer met een muur vol foto’s en plaatjes; op
een platje staan in december de hyacinthen
in bloei. Het uitzicht op zo’n kamermuur,
de vele ramen aan de achterzijde van de
grachtenhuizen met uitbouwen, zo nu en
dan zwaaicontact met een overbuur en altijd
de wisselende wolkenluchten: dat is de
wereld vanuit het raam van het atelier van
Astrid Vlasman (Naarden, 1963). Die roept
onmiddellijk associaties op met haar werk.
Vlasman heeft een atelier op de bovenste

étage van een oud schoolgebouw in het

centrum van Leiden. Daar maakt zij collages
met oilstick, gietwas, olieverf, patroonteken-
papier en lapjes stof, beplakt met tekeningen
en oude foto’s die ze weer verder bewerkt
met potlood en naald-en-draad. Zo ontstaan
composities die ruimte laten voor veel inter-
pretaties en melancholieke verhalen.

Als Vlasman aan het werk is, heeft zij een
van de gordijnen open om contact te heb-
ben met dat stadse uitzicht. Mooie zomer-
avonden en donkere winterdagen kunnen

20 haar ruimte binnenkomen, met soms
kletterende regen die tegen de ruiten slaat
en harde wind die aan de vervallen ramen
rukt. Binnen zijn de muren volgeprikt met
kiekjes en illustratiemateriaal en zijn wand-
kastjes gevuld met potten pigment, lijmen
en harsen. Er staan rekken met gereedschap
en er hangen manden met scharen, knopen
en bolletjes garen, en zakken vol lapjes en
knipsels. Onder het meubilair liggen lappen
stof en stapels papier opgeborgen en erop
liggen knipselmappen. Toch is alles binnen
handbereik.

‘Toen ik ruim vijftien jaar geleden dit atelier
kreeg zat ik op de Vrije Academie in Den
Haag. Daar werk je in een ruimte samen met
andere studenten. Ik ben er onmiddellijk
gestopt!” Achteraf realiseerde ze zich hoe
zeer mensen elkaar beinvloeden als ze, v
jaren achtereen, bij elkaar st
ren. Destijds had zij dat niet zo in de gaten

an te schilde-

doordat zij helemaal in haar eigen wereld
aan het werk was. ‘Wel moest je je ellebogen
gebruiken om je plek te bevechten. En dat

is natuurlijk heel anders dan hier met een
eigen ruimte die lan,
tot de plek waar je helemaal thuis bent.’

- door Marie Oosterbaan
am om je heen groeit

Halverwege de jaren tachtig tijdens het
eindexamenjaar van de Academie voor
Journalistiek in Tilburg haakte zij af omdat
het haar begon tegen te

ian dat journa-
listiek zo manipulatief kan zijn. In Leiden
terechtgekomen is zij helemaal gestopt met
schrijven. Ik houd natuurlijk wel van lezen,
boeken en kranten, maar voor mijn werk
schrijf ik alleen nog onle:
het bekijken
den 2

bare teksten; bij

an een kunstwerk zijn woor-
gauw belangrijker dan beelden.’

In haar collages worden wel verhalen gesug-
gereerd, maar de kijker kan daarmee nog
veel kanten op. Vlasman werkt intuitief en
wil niet dat een compositie te specifiek en
afgerond wordt.

Een goed voorbeeld is ‘Dansen’ (2006): er
wordt uit de hemel gevallen of een salto

gemaake, gezellig aan de hand van oma gelo-

pen en met wuivende armen gedanst, maar
ook bedremmeld naar de eigen voeten geke-
ken: er i

alle ruimte voor interpretaties.
Hoewel Vlasman ogenschijnlijk chaotisch

aan het werk kan zijn, raakt ze in paniek als
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de chaos in het atelier te groot wordt en zij
niets meer kan vinden. ‘Als ik telkens een
potloodje kwijt ben en verzuip in mijn eigen
rotzooi, is het te erg. Dan is ook mijn hoofd
te vol en kan ik niet meer verder.” Omdat
dat niet de bedoeling is, lijkt het er dan ook
op dat het verbeeldingsplezier dat van haar
collages afstraalt ook tot uitdrukking komt
in de inrichting van haar atelier: ‘Ik houd
echt heel veel van details en kleine vorm-

pjes, van het juiste dekseltje op het juiste

potje.’

‘Hier ligt acrylverf en hier ook, daar ligt
olieverf en houtskool. Dat zijn laden met

allerlei tekenmaterialen. Dit z

jn verflappen

en daar heb ik oilsticks en hoekjes om schil-

det

jsten te beschermen. In deze dozen

zitten allerlei soorten textielverf en ook nog
spullen om te gebruiken tijdens workshops.
Voor die workshops ligt ook nog van alles

onder deze tekentafel en onder die

t. Hier

is een afdeling stoffen, een afdeling karton
en een afdeling papier. In die hoek groeien
de stapels fotoboeken om uit te scheuren
en te knippen, en om veel bij te fantaseren.
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Daaronder zi
ook nog heel veel lappen
stof gepropt. Maar ja, ik
moet mijn gereedschap en
werkmateriaal natuurlijk
wel zo kwijt dat ik het
ook weer kan vinden. Dus
ik ben heus niet bezig

om mijn spullen op een

n trouwens

esthetische manier op te
bergen.’ Zo hangt tussen
de nijptangen, schroe-
vendraaiers en hamers op
een heel aantrekkelijke
manier een bruinig oud
paletje dat best wel eens
is gebruikt om verf op

te mengen. Maar omdat
zij zelf op een tafelblad
verf mengt, dient het nu
als voorbeeld om te zien
hoe een palet eigenlijk is
opgebouwd.

Vlasman gebruike bij voorkeur geen heden-
daagse foto’s. Haar beeldmateriaal is afkom-
stig uit boeken en fotoalbums van voor haar
tijd. Ook de verhalen die zij op haar col-
lages vertelt, roepen een voorbije wereld op.
Die vindt ze terug op oude foto’s, foto’s die
een straatbeeld tonen zonder lelijke recla-
mezuilen vol knallende kleuren en schreeu-
werige slogans.

Zo is ‘Het Straatleven’ (2006) vol auto’s,
maar dan wel auto’s van meer dan veertig
jaar geleden die onder een viaduct ver-
dwijnen. Is het een stadspleintje ergens

in Zuid Europa met wasgoed dat hoog in
een steeg te drogen hangt, of zou het toch
de Amsterdamse Pijp zijn in 19307 Op

een affiche staat het L-teken dat vroeger
achter op auto’s van leerlingautomobilis-
ten zat bevestigd. Deze verbeelding ademt
een nostalgisch gemeenschapsleven. ‘Het
leven zo simpel; de auto’s op de straat en de
mensen op de stoep. Ik zoek niet het snelle

en bedreigende, maar juist rust en gezellig-
heid. Daar wil ik vertoeven, die wereld wil
ik door mijn werk binnen gaan. Ook als ik
dronkenschap of een valpartij laat
ik die tonen binnen een veilige en ove;
telijke context!’

en, wil
zich-







